


 
KERKDIENSTEN    Hervormd Diever-Dwingeloo 
 
Donderdag 2 april  18.30 uur Ds. D. Bargerbos 
Witte Donderdag    Viering Heilig Avondmaal
      Dienst in de Kruiskerk 
     
Vrijdag 3 april   19.30 uur Ds. D. Bargerbos 
Goede Vrijdag     m.m.v. de PancratiusCantorij
      Dienst in Diever 
 
Zaterdag 4 april   20.30 uur Ds. D. Bargerbos 
Stille Zaterdag     m.m.v. de PancratiusCantorij 
      Dienst in Dwingeloo 
   
Zondag 5 april   10.00 uur Ds. D. Bargerbos 
Paaszondag     Dienst in Diever 
 
Zondag 12 april   10.00 uur Drs. B. van den Brink 
      uit de Wijk 
      Dienst in Dwingeloo  
 
Zondag 19 april   10.00 uur Ds. D. van Veen uit Assen 
      Dienst in Diever  
 
Zondag 26 april   10.00 uur Ds. R. Gosker uit de Wijk 
      Dienst in Dwingeloo 
 
Zondag 3 mei   10.00 uur Ds. D. Bargerbos 
      Dienst in Diever 
 
 
Alle diensten zijn, zoals altijd, te volgen via www.kerkdienstgemist.nl 
 
 
 

 
 
 
 
 



OVERWEGING    -     JIJ BENT HIER  (Lied 918) 

 
Pasen. Het is in alle kerken over heel de wereld hét feest bij uitstek. 
Hier klopt het hart van de vierende gemeente.  Hier ligt de bron van ons geloof. 
We geloven niet meer in de kringloop van alles wat komt en gaat,  
maar staan in een verbond tegen het noodlot en zien uit naar Hem die komt. 
Pasen is geen feest dat ons doet zweven, maar doet ons met beide benen op 
de grond staan en met ons hoofd in de wolken. We mogen rechtop gaan, 
hoeven niet te buigen of door de knieën te gaan. 
 
Er is dat prachtige beeld voor de lente: een bloem die door het asfalt heen 
breekt. Daarin zie je de hernieuwde levenskracht die aan het licht komt,  zelfs 
door de grootste tegenkracht. 
Maar liever nog dan dit beeld voor ogen, hoor ik een lied, zoals lied 918, waar  
gezongen wordt: ‘Stem die de stenen breekt’.  
Het is dezelfde beeldspraak, maar nu om te horen, nu om te zingen.  
En de terugkerende woorden in dat lied zijn: ‘Ik ben nabij, wees niet bang’. 
Dat is Pasen, dát is voor mij de kern van geloven. 
 
En ja geloven, dat is meer dan iets voor waar aannemen.  Het is een ander 
woord voor vertrouwen.  Zoals je je vrienden vertrouwt en de mensen die jou 
helpen een weg te gaan door je dagelijkse leven.  
Zo mag ik vertrouwen op de Eeuwige, die zegt: ‘Ik ben nabij, wees niet bang’.  
Die Eeuwige is ‘de stem voor nacht en dag, die de schepping draagt’. 
De stem die voor ons verstaanbaar is geworden in die Joodse man Jezus.  
Hij geeft handen en voeten aan die stem, aan dat vertrouwen.  
Handen die zegenend aanraken, voeten die hoopvol nabijkomen.  
Met een stem die zachtjes zingt: ik ben nabij, wees niet bang. 
 
Een van mijn docenten zei ooit: “Gods eigenschappen zijn als opdrachten die 
wij uit kunnen voeren”. Waar van deze ENE wordt gezegd dat Hij barmhartig is, 
daar wordt ons gezegd: jij kunt barmhartig zijn.  
Waar deze ENE zegt: ik ben nabij, daar mogen wij Gods nabijheid herkennen in 
elkaar, daar kunnen wij elkaar nabij zijn. 
 
Pasen is daarmee een hoopvol feest: die sluitsteen voor het graf,  het verdriet 
en de angst, ja, de dood zelf, ze hebben níet het laatste woord.  
 
In vertrouwen durf ik dan - ondanks al die leegte - zachtjes mee te zingen: 
ik zie en hoor je niet, ik ben niet bang: Jij bent hier. 
        
       Ds. Daan Bargerbos 
 
(overdenking gehouden voor Petrus in het land, uitzending van KRO-NCRV, 
eerst uitzending 4 april 2026) 



Bij de komende diensten  
Hieronder vind u weer overzichtelijk de lezingen voor de komende zondagen 
aangegeven. Ze zijn aangereikt in het Gemeenschappelijk Leesrooster 
opgesteld door de Raad van Kerken,  
De evangelielezingen dit jaar zijn uit Mattheus, maar in de feestelijke dagen 
wordt er nu uit Johannes gelezen. 
 
 Donderdag 2 april, Witte Donderdag 
 Exodus 12,(1)15-20; Psalm 81; Johannes 13,1-15 
 
 Vrijdag 3 april, Goede Vrijdag  
 Exodus 12,(1)21-28; Psalm 22; Johannes 18,1-19,42 
 
 Zaterdag 4 april, Paasnacht 
 diverse lezingen (gesproken of gezongen) uit het Oude Testament  
 die verhalen van het verbond tussen de HEER en zijn mensen;  
 Matteüs 28,1-10(20). 
        
 Zondag 5 april 1e van Pasen 
 Exodus 14,9-14; Psalm 118,15-24; Johannes 20,1-18 
 
 Zondag 12 april 2e van Pasen 
 Genesis 8,6-16; Psalm 111; Johannes 20,19-23(31) 
 
 Zondag 19 april 3e van Pasen 
 Jesaja 43,1-12; Psalm 116,10-19; Johannes 21,1-4 
 
 Zondag 26 april 4e van Pasen 
 Nehemia 9,6-15; Psalm 23; Johannes 10,1-10 
 
Buig Niet 
Met een grote groep mensen zijn we enthousiast en aandachtig begonnen met 
het lezen van het boekje Buig niet, geschreven door een oud studiegenoot Ad 
van Nieuwpoort. De groep is inmiddels zo groot, dat er helaas geen nieuwe 
deelnemers mee kunnen doen.  
Op 14 april komen we weer van 19.30-21.00 bij elkaar in de consistorie in de 
Nicolaaskerk. We buigen ons dan over Hoofdstuk 1 en 2, die we thuis al hebben 
gelezen. Vragen en opmerkingen voor het gesprek kunnen naar mij worden 
gemaild: predikant@hervormddieverdwingeloo.nl 
 
       Ds. Daan Bargerbos 
Zin in de ouderdom 
Op woensdag 29 april komen we weer samen om met elkaar in gesprek te gaan 
over zin in de ouderdom. Heeft iedereen wel zin in de ouderdom? Hoe kan je 
zin ontdekken in deze periode in je leven? In de gesprekken delen we onze 

mailto:predikant@hervormddieverdwingeloo.nl


ervaringen en kunnen we – dankzij elkaar – verder op weg. Het zijn telkens 
inspirerende bijeenkomsten.  
Van 10.00-11.30 in de3 consistorie van de Nicolaaskerk. 
 
Dichter(s) bij de Bijbel 
Ook al vast vermeld: op woensdagmorgen 6 mei komen we van 10.00-11.30 
uur weer bij elkaar en worden we opnieuw gastvrij ontvangen door Peter en 
Hilly Huisman. We richten deze ochtend ons vizier op de Tien Woorden (de ‘10 
geboden’), en met name op het derde ‘Misbruik de naam van de Heer, uw God, 
niet, want wie zijn naam misbruikt laat hij niet vrijuit gaan.’ (Deuteronomium 
11:5) 
Er zijn al diverse suggesties voor te lezen gedichten aangedragen, maar andere 
zijn natuurlijk welkom. 
 
       Ds. Daan Bargerbos 
 
Weer een nieuwe gastpredikant 
In april komt er 3 x een gastpredikant. We kennen al lang drs. Barbara v.d. Brink 
en ds. Dick van Veen. Op 26 april zien we een nieuw gezicht op de kansel: 
emeritus predikant ds. Reinier Gosker uit de Wijk. Vanaf 1982 was hij predikant, 
achtereenvolgens in Amsterdam, Scherpenzeel, Zuidwolde en Wesepe. Nu is 
hij woonachtig in de Wijk. Ds. Gosker was eerder voorzitter van de classicale 
werkgroep Kerk en Israël en ook was hij lange tijd redacteur van het PKN-
kwartaalblad ‘Kerk en Israël onderweg’ en secretaris van de Landelijke 
Protestantse Raad voor Kerk en Israël. Hij gaat nog met enige regelmaat voor 
o.a. bij de remonstrantse gemeente Hoogeveen, de protestantse gemeente 
Wesepe en de protestantse gemeente de Wijk. We laten ons graag verrassen! 
         
        Annie Mulder 
 
VAN DE KERKENRAAD 
 
Ds. Daan Bargerbos opende de maartvergadering van de kerkenraad met het 
voordragen van het verhaal ‘Palmpasen’ uit het boek ‘Als er een God is’ van 
Karel Eykman. De intocht van Jezus in Jeruzalem wordt daarin beschreven 
vanuit het perspectief van de ezel. Een prachtig verhaal over hoe de ezel alles 
ondergaat. Vragend ‘wie draag ik met mij mee?’, verbaasd ‘waarom loop ik over 
jassen’, verwonderd ‘juichende mensen met palmtakken’ en vrolijk ‘al die blije 
mensen’, en het ezeltje deelt in de vreugde op weg naar Pasen.  
Een aantal kerkenraadsleden hebben de z.g. kerkenradendag bijgewoond op 
23 januari in de Clemenskerk te Havelte. In Westerveld zijn een aantal 
geloofsgemeenschappen actief in onze dorpen met z.g. proefplekken, die onder 
de noemer van Missie Westerveld vallen. Ook andere gemeentes, zoals onze 
kerk, organiseren ontmoetings- en zingevings-activiteiten voor alle 
dorpsbewoners. De gemeente Westerveld en Welzijn MensenWerk, beiden 



vertegenwoordigd op de kerkenradendag, spraken nogmaals grote waardering 
uit voor de inzet van de kerken voor onze dorpsbewoners.  
 
Als u dit leest, zijn de activiteiten rond the Passion volop gaande. Misschien ten 
overvloede: de Pancratiuskerk is op de avond van Witte Donderdag 2 april 
vanaf 19.30 uur geopend om gezamenlijk naar de uitzending the Passion te 
kijken. Iedereen is welkom. De Nicolaaskerk is direct na afloop van the Passion, 
rond 22.00 uur, geopend voor het - in stilte - bekijken van de daar opgestelde 
kruiswegstaties. De afgelopen weken zijn er in onze gemeente opnames 
gemaakt voor het televisieprogramma ‘Petrus in het land’. Ds. Daan Bargerbos 
en verschillende gemeenteleden hebben daaraan invulling gegeven. De 
uitzending is op Stille Zaterdag 4 april om 17.10 uur bij KRO-NCRV op NPO 2. 
Nog een paar puntjes op de iȉ, en het beleidsplan 2026-2029 met jaarplan van 
onze gemeente is klaar. Naar aanleiding van de discussie over de plannen 
wordt besloten de werkgroep eredienst te activeren. De PR-groep zou ook een 
nieuwe start moeten maken. Daarvoor worden enthousiaste gemeenteleden 
gezocht! Gaarne aanmelden bij de scriba.    
 
Riemie Godeschalk-Dijkstra en George de Roo hebben een jaargesprek gehad 
met ds. Daan Bargerbos. Het was een fijn en open gesprek waarin een aantal 
punten de revue zijn gepasseerd. De mix van taken maakt het werk mooi, vooral 
ook de gespreksgroepen. Beproken is de tijd voor educatie, zoals 
studiemiddagen. Er zal gedurende een aantal zondagen aandacht worden 
besteed aan het Bijbelboek Jona. De kerk-app. zal meer en meer gebruikt gaan 
worden voor inhoudelijke bijdragen en de wijkbijeenkomsten worden weer 
ingeroosterd. De ouderlingen hebben kennisgemaakt met Anoesjka van den 
Broek, geestelijk verzorger van ZZWD en o.m. verbonden aan de Weyert. Het 
is goed om elkaar te leren kennen en op de hoogte te houden, en elkaar waar 
nodig aan te vullen.  
 
De Dieverse verjoarsvesite zal worden gehouden op 2 juni, en de internationale 
kerkdienst en ontmoeting op zondag 7 juni. Riemie Godeschalk-Dijkstra besloot 
de vergadering met het gedicht getiteld ‘Stilte’ van Sagitte de Ruigh.  
 
       Peter Sminia, scriba 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 



 Stilte 
 stilte is de bron van alles 
 van leven 
 
 stilte is de aarde voelen 
 stilte is wortelen 
 innerlijk licht 
 
 stilte is de ruimte waarin alles kan groeien 
 stilte is tot bloei komen in het licht 
 
 stilte is aandacht 
 stilte is luisteren 
 stilte is waarnemen 
 stilte is mededogen 
 
 stilte is vertrouwen 
 stilte is verbinding (…) 
 
VAN HET COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS 
 
Actie Kerkbalans 2026 
De toezeggingen voor de Actie Kerkbalans stemmen ons hoopvol. We hebben 
voor een bedrag van ruim € 78000  aan toezeggingen ontvangen en dat is net 
even meer dan we in de begroting hadden staan. Dat is mooi dus! Hiermee is 
ons tekort nog niet opgelost, maar wie weet komt er nog wat extra’s binnen dit 
jaar. 
Een groep van ruim 40 mensen heeft aangegeven in t vervolg via incasso te 
gaan betalen. Dat doen inmiddels bijna de helft van alle bijdragers. Voor u en 
voor ons een fijne manier van werken.  
 
Collectedoel april 
De kerkrentmeesters-collecte is deze maand voor de bijzondere erediensten. 
Met uw gift draag u bij aan de organisatie van de speciale diensten, zoals de 
vieringen tijdens de paascyclus, met Kerst, de morgengebeden en de 
oogstdienst. 
 
De uitgangscollecte op 1e Paasdag is bestemd voor pioniers en nieuwe 
gemeenschappen binnen de PKN. Sinds de opkomst van zogenaamde 
proefplekken wordt er volop geëxperimenteerd en geleerd over innovatieve 
manieren van kerk-zijn. De Protestantse Kerk maakt deze opgedane kennis 
online toegankelijk voor iedereen die hiermee aan de slag wil en zich 
bijvoorbeeld afvraagt hoe je op een goede manier de verbinding legt met je 
buurt.  
       George de Roo 



COLLECTEN 
 
Opbrengst collectes via collectezakken en de GIVT-app.  

Zondag  Diaconie*  Kerkr.  3e col.  Doelen  

 22 februari € 89,- € 75,30   D: KiA. Kinderen in Guatemala 
K: Piano/orgels 

 1 maart € 140,60 € 141,15  € 450,40 D: KiA: Libanon 
K: Energie 
3e: Noodhulp: Friese Rijders 

 8 maart € 89 € 74   D: KiA Vrouwendag 
K: energie 

 15 maart € 105,70 € 103,20   D: Chagos 
K: energie  

 22 maart €  €   D: Gez. Dienst Kruiskerk 
K: energie 

  
* inclusief giften via de bankrekening.  
 
We hebben een hele mooi opbrengst van de collecte voor de Friese Rijders, de 
noodhulp aan Oekraïne. 
Als diaconie hadden beloofd het gedoneerde bedrag te verdubbelen: dus er is 
€ 900,- overgemaakt naar de Friese Rijders. Iedereen heel hartelijk bedankt 
voor de gulle giften! 
 

U kunt de collectes voor de diaconie overmaken op de 
rekening van de diaconie: Diac. Herv. gem. Diever-
Dwingeloo NL55 RABO 0315 5616 96 onder vermelding 
van vermelding van “Collecte Diaconie”.  De bijdrage voor 
de kerkrentmeesters collecte kunt u overmaken op de 
bankrekening van het college van kerkrentmeesters: CVK 
Herv. Gem. Diever-Dwingeloo NL94 RABO 0373 7184 11 
onder vermelding van “Collecte CVK”.    

Als u uw gift wilt geven via de GIVT-app, scan dan de QR-code met uw 
smartphone, hierbij is de 1e collecte voor de diaconie en de 2e voor de 
kerkrentmeesters.  
U kunt ook een 3e collecte toevoegen voor de uitgangscollecte. Nog mooier is 
de mogelijkheid om met uw telefoon te geven met de nieuwe HDD kerkapp. 
Heeft u die nog niet op uw telefoon, scan dan de QR code HDD en maak kennis 
met het geven met de kerkapp. Natuurlijk kunt u uw gift ook in de collectezak in 
de kerk geven.  
 
Zondag 2 april: Voedselbank 
Nog altijd zijn er mensen die onze hulp hard nodig hebben. Denk aan hen 
tijdens deze Paasdagen waarin wij het leven mogen vieren. Zeker door het 
zorgen voor onze medemens. 



Zondag 5 april: Kerk in Actie: Paascollecte: Onderwijs geeft kansarme 
kinderen een toekomst. 
In India worden Dalit-kinderen gediscrimineerd en buitengesloten omdat ze niet 
bij een kaste horen. Samen met lokale partnerorganisaties wil Kerk in Actie 
deze kinderen helpen om uit de cirkel van armoede te komen. Te vaak vallen 
deze kinderen uit op school, omdat ze moeten werken of omdat hun ouders het 
belang van onderwijs niet inzien. 
 
Zondag 12 april: Kick4life 
Kick4Life F.C. is een unieke voetbalclub gevestigd in Lesotho. Als 
liefdadigheidsinstelling en sociale onderneming zet deze organisatie zich in om 
de levens van kwetsbare jongeren in Lesotho te veranderen zodat jongeren 
uitzicht hebben op een goede toekomst. Dit doet Kick4Livedoor middel van een 
breed scala aan sociale ontwikkelingsactiviteiten gericht op gezondheidszorg, 
onderwijs en ondersteuning voor een duurzaam levensonderhoud. Wim en 
Willie Klaassen zijn nauw betrokken bij deze organisatie.  
 
Zondag 19 april: Chagos 
Stichting Chagos blijft donaties ontvangen. We willen de donateurs daarvoor 
hartelijk danken.  Daarmee is het mogelijk om het ziekenhuis een 
meerjarenperspectief te bieden. Er zijn drie terreinen waar de stichtingzich op 
richt: 1) ondersteuning vrijwilligers (veelal beginnend, onervaren personeel), 2) 
hiermee samenhangend: training en onderwijs en 3) geselecteerde bijdragen 
aan infrastructuur en apparatuur. Zo hebben we bijvoorbeeld in september ook 
€ 5000 toegezegd voor de renovatie van de radiologie-afdeling. 
 
Zondag 26 april: Inlia Groningen en Drenthe 
INLIA staat voor: Internationaal Netwerk van Lokale Initiatieven met 
Asielzoekers. Zij zijn een netwerkorganisatie van en voor 
geloofsgemeenschappen die asielzoekers en vluchtelingen in nood helpen. Kijk 
op de site voor meer informatie en zie hoe we hen kunnen helpen. www.inlia.nl 
 
Onze kerken op TV 
In onze beide kerken zijn onlangs opnamen gemaakt voor het 
televisieprogramma Petrus in het Land van KRO-NCRV.  
Het is mooi om te zien hoe betrokkenen hun bijdrage hebben geleverd aan deze 
opnamedagen. De sfeer, de verhalen en het samenkomen zijn op een prachtige 
manier vastgelegd.  
De uitzending is te zien op 4 april rond 17.00 uur op NPO 2.  
Van harte aanbevolen om te kijken! 
 
       Martha Pluim 
 
 
 



“Feest Icoon”, de Opstanding van Louise Vons 
Bernadette van Woensel en Louise Vons 
exposeren in de Nicolaaskerk tot 11 mei. Zij 
“schrijven” iconen volgens de Russische 
Prosopon-methode. Beiden volgden zij hun 
opleiding bij een orthodoxe priester. Het maken 
van een icoon is meer dan schilderen alleen – het 
is een verstild, meditatief proces, een weg van 
aandacht en verdieping, op weg naar het licht. 
Elke icoon draagt een diepere betekenis en 

           verwijst naar Christus. 

 
Feest van de Geest 2026 
Feest van de Geest is een ontmoeting tussen beeldende kunst, Pinksteren en 
architectuur van kerkgebouwen. Het thema in 2026 is Elkaar verstaan. 
Op Hemelvaartsdag 14 mei is de start. Op die dag en in de weekenden van 16 
en 17 mei en 23 t/m 25 mei (Pinksteren) zijn vele kerken hier in de regio en 
elders open. Ook de Brug-Es kerk, Nicolaaskerk en Pancratiuskerk doen 
hieraan mee. 
Het thema van Feest van de Geest is ontleend aan het pinksterverhaal uit de 
Bijbel. De vrienden van Jezus staan in vuur en vlam als ze tijdens het 
pinksterfeest over hun geloof vertellen. Hun enthousiasme slaat over op de 
omstanders, waar die ook vandaan komen. Zij verbazen zich erover dat ze 
Jezus’ vrienden verstaan: ze hadden een (taal)barrière verwacht maar die is er 
niet! 
In de Brug-Es kerk komt Hugo Galama met een aantal beeldhouwers uit Ansen. 
www.atelier-ansen.nl  
Elly van den Hout www.ellyvandenhout.nl uit Steenwijk, eerder woonachtig in 
Dwingeloo en Riette Ballast www.rietteballast.nl uit Willemsoord, geboren in 
Eemster exposeren in de Nicolaaskerk.  
In de Pancratiuskerk exposeren Marieke Smink www.mariekesmink.nl uit 
Zorgvlied en Marcia Timmermans www.marciartistic.nl uit Steenwijk. 
 
Wij wensen u veel plezier bij het bezoeken van de kerken en het bekijken van 
de kunstwerken. Wie weet leidt dat ook tot verrassende ontmoetingen met 
andere mensen. Wat zou het mooi zijn als het thema Elkaar verstaan dan ook 
tot uiting komt! 
 
De kerken zijn geopend van 13.00 – 17.00 uur 
 donderdag 14 mei (Hemelvaart) 
 zaterdag 16 mei 
 zondag 17 mei 
 zaterdag 23 mei 
 zondag 24 mei (1e Pinksterdag) 
 maandag 25 mei (2e Pinksterdag) 

http://www.atelier-ansen.nl/
http://www.ellyvandenhout.nl/
http://www.rietteballast.nl/
http://www.mariekesmink.nl/
http://www.marciartistic.nl/


Bij  deze ook de oproep voor vrijwilligers om op één van die dagen de handen 
uit de mouwen te steken om gasten te ontvangen in de kerk. 
Aanmelden kan bij Annie Dijkstra via email annie.dijkstra@xs4all.nl of 
0618057723 en bij Immy Zuidema, via email: immy.zuidema@home.nl of 
0521-590089. 

 
Aandacht is essentieel 
De ziekenhuizen en zorgcentra geven als gevolg van de wet op de privacy geen 
informatie over opnames door. Ook krijgen we niet altijd bericht van voorspoed 
of tegenslag bij mensen thuis. Toch willen we als kerk graag aandacht geven, 
door middel van een kaart, een bloemetje of een bezoekje. En daarom vragen 
we u of u zelf of via familie of buren opnames en ook heugelijke of verdrietige 
gebeurtenissen bij u thuis of bij iemand in uw buurt, wilt doorgeven. Dit kan aan 
ds. Daan Bargerbos of mw. Gerry Kasper en natuurlijk aan uw wijkhoofd of aan 
een kerkenraadslid. 
 
Kerkelijk afscheid 
Voor een kerkelijk afscheid van een overledene, kunt u contact opnemen met 
een van de volgende personen: 
 Ds. D. Bargerbos 
 Drs. Mw. G. Kasper-Holwerda 
 Mw. R.A. Mulder, mulder.annie@gmail.com, 06-51064884. 
 
Vervoer Diever-Dwingeloo 
Wanneer u graag naar de kerk zou willen, maar dat lukt niet omdat u minder 
mobiel bent, dan halen we u graag en brengen u natuurlijk weer thuis! Het kan 
naar de kerk in Diever en ook naar de kerk in Dwingeloo! Laat het ons weten, u 
kunt bellen met Martha Pluim, mobiel 06 55255122. 
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AGENDA 
 

2026 

1 april  10.00-11.30 Groet en ontmoet, Pancratiuskerk 

4 april  +/- 17.00 Petrus in het Land, KRO-NCRV op NPO2 

7 april  13.30-14.30 Bijbelleesuurtje, Nicolaaskerk 

10 april  10.00-12.00 Groet en ontmoet, Nicolaaskerk 

12 april  15.00-17.15 Rondje cultuur, m.m.v. ds. D. Bargerbos, 
         Nicolaaskerk 

14 april  13.30-14.30 Bijbelleesuurtje, Pancratiuskerk 

14 april  19.30 - 21.00  Boekbespreking, Nicolaaskerk 

15 april  10.00-11.30 Groet en ontmoet, Pancratiuskerk 

21 april  13.30-14.30 Bijbelleesuurtje, Nicolaaskerk 

24 april  10.00-12.00 Groet en ontmoet, Nicolaaskerk 

28 april  13.30-14.30 Bijbelleesuurtje, Pancratiuskerk 

29 april  10.00-11.30 Zin in ouderdom, Nicolaaskerk 

6 mei  10.00-11.30 Dichter(s) bij de bijbel   
              bij Peter en Hilly Huisman  

. 
Koffiedrinken bij “De Brink” 
Hartelijk welkom op zondag 26 april 2026  bij het koffiedrinken na de dienst in 
de Nicolaaskerk in het “Grand Café De Brink”, waar voor ons in de serre is 
gereserveerd. We zijn steeds met een mooie groep mensen en het is erg 
gezellig! 
       Coby en Jacomijn 
 
BIJDRAGEN EN/OF SUGGESTIES 
Voor de volgende Samenspraak uiterlijk 22 april 2026 inleveren bij email: 
kerkblad@hervormddieverdwingeloo.nl 
De volgende Samenspraak verschijnt op: 1 mei en 5 juni 2026. 
 
 
Bijbelleesrooster 
woensdag 1 april  Mattheüs 26: 1-16 
donderdag 2 april  Mattheüs 26: 17-75 
vrijdag  3 april  Mattheüs 27: 1-66 
zaterdag 4 april  Psalm 16 
 
zondag  5 april  Mattheüs 28: 1-20  
maandag 6 april  Hebreeën 1: 1-9  
dinsdag  7 april  Hebreeën 1: 10 – 2: 4  
woensdag 8 april  Hebreeën 2: 5-12  



donderdag 9 april  Hebreeën 2: 13-18  
vrijdag  10 april  Hebreeën 3: 1-11  
zaterdag 11 april  Hebreeën 3: 12-19  
 
zondag  12 april  Hebreeën 4: 1-13  
maandag 13 april  Psalm 95 
dinsdag  14 april  1 Petrus 1: 1-12 
woensdag 15 april  1 Petrus 1: 13-25 
donderdag 16 april  1 Petrus 2: 1-10  
vrijdag  17 april  Psalm 35: 1-10 
zaterdag 18 april  Psalm 35: 11-28  
 
zondag  19 april  Hebreeën 4: 14 – 5: 10  
maandag 20 april  Hebreeën 5: 11 – 6: 8 
dinsdag  21 april  Hebreeën 6: 9-20 
woensdag 22 april  Hebreeën 7: 1-10 
donderdag 23 april  Hebreeën 7: 11-19 
vrijdag  24 april  Hebreeën 7: 20-28 
zaterdag 25 april  Psalm 77 
 
zondag  26 april  Jesaja 43: 22-28 
maandag 27 april  Jesaja 44: 1-8 
dinsdag  28 april  Jesaja 44: 9-20 
woensdag 29 april  Jesaja 44: 21-28 
donderdag 30 april  Jesaja 45: 1-13 
vrijdag  1 mei  Jesaja 45: 14-19 
zaterdag 2 mei  Jesaja 45: 20-25 
 
 
 
 
 
 
 
 


